
Mario Klein Gunnewiek 

 

Mario, jij bent geboren op 22 september 1966 in Grolle aan de Oude Steenbraakweg, als ik 

me dat tenminste goed herinner. Daar was toen het aannemersbedrijf Klein Gunnewiek 

gevestigd, misschien beter bekend als De Kollewee!   

Wij als Grol Drieters hadden daar onze bouwplek voor de Carnavalswagen. Ik herinner me 

nog dat wij de grote houtkachel die in de werkplaats stond een keer op de wagen hadden. 

Het is echt een wonder dat het allemaal goed is gegaan tijdens de optocht. We hebben er 

achteraf vaak over gesproken. Maar wat hadden wij een fantastische bouwplaats en wat was 

het daar altijd gezellig. 

Intussen woon je al ruim 30 jaar in Aalten en ben je ook bijna 30 jaar getrouwd met je liefste 

Ineke. Of is het nu zuster? Als wij aan je vragen hoe het met Ineke is dan antwoordt je 

immers steevast “met de zuster geet het wal goad”. Waarschijnlijk brengt de zuster je 

vanavond ook weer naar huis. Jullie hebben 2 volwassen dochters: Inge en Liz. 

Je werk heeft je doen verhuizen naar Aalten. Jij bent daar werkzaam als salaris- en 

arbeidsrechtadviseur. Een mooi en zeer interessant beroep, waarin jij dan ook al 30 jaar met 

veel energie en passie werkzaam bent. Daarnaast ben je vrijwilliger bij AZSV. Daar heb je o.a. 

in de sponsorcommissie gezeten. In die hoedanigheid was je een keer te gast bij de 

sponsoravond van het Marveldtoernooi. Daar was je behoorlijk van onder de indruk.  

Dan je voetbalcarrière bij Grol: in de jeugd heb je alle selectie-elftallen doorlopen. Een van je 

hoogtepunten tijdens je actieve voetbalcarrière was wel het kampioenschap met Grol A1 en 

de daaropvolgende promotie naar de landelijke jeugd.  

Vervolgens ben je in 1985 bij de senioren gaan spelen en met name in Grol 3. Prachtige 

tijden hebben wij daar gehad. Onder leiding van trainer Michel Frenken werden mooie 

resultaten geboekt. We hadden een hecht en gezellig team met als uiteindelijk resultaat de 

geboorte van de Grol Drieters en de eerste deelname aan de carnavalsoptocht. Jullie zijn 

jaarlijks aanwezig om dit feest met de Grol Drieters te vieren. Die vriendengroep zorgt voor 

jullie nog steeds voor de binding met Groenlo en Grol! 

Na een paar jaar in de senioren te hebben gevoetbald ben je gestopt in verband met het 

werken en wonen op afstand, zoals je dat zelf zo mooi zegt. Jij bent ook nog een aantal jaren 

jeugdleider / trainer geweest bij de jeugd van Grol en hebt meegewerkt aan diverse 

jeugdkampen.  

Je broer Gerrie is op veel te jonge leeftijd in 2019 overleden. Hij was met Bouwbedrijf Klein 

Gunnewiek jarenlang sponsor van Grol. Je andere broer Johnny, nu van garage Klein 

Gunnewiek – Helmers is nog steeds sponsor van Grol en het Internationaal Marveldtoernooi. 

Heel mooi dat ook op deze manier de Grol wordt ondersteund.  



 

Ik ben bijna aan het eind van mijn relaas. Jij bent hier de kleinste maar in deze twee dingen 

ben je groot, misschien wel de grootste. Op 3 september 2023 heb je voor de eerste keer de 

City Swim volbracht. Ruim 2 km zwemmen door de grachten van Amsterdam om geld op te 

halen voor het goede doel, voor onderzoek naar en behandeling van de vreselijke ziekte ALS, 

waaraan je broer Hennie in 2021 is overleden. Jouw team met de toepasselijke naam Zuster 

Klivia heeft toen ruim €6.000,00 opgehaald. Afgelopen 8 september jl. heb je dit bijzondere 

kunststukje herhaald. Hoeveel heb je toen opgehaald?  

Petje af! 

Ik dacht tot slot toch nog even weer aan de Grol Drieters en wat is dan typisch Mario? Jij 

bent altijd de vrolijke noot en hebt leuke, droge humor. Je houdt van gezelligheid en als er 

dan een paar biertjes in zijn gegaan, dan komen de traditionele meezingers als “Brand in 

Beltrum” en vooral “Moooooo, d’r zit een vleeg an de lamp” uit Mario’s mond. Vanavond 

misschien ook nog wel. Als we maar lang genoeg blijven zitten. 

Mario, bedankt voor je 50 jaar onvoorwaardelijke steun aan onze club Grol en van harte 

gefeliciteerd met dit jubileum.  

 


